
klooster wittem

aanraders

De kunst van het alleen-zijn 
Anselm Grün

Alleen-zijn wordt meestal als negatief ervaren, 
maar Anselm Grün wijst op de tegenkant: het kan 
je veel opleveren. Alleen-zijn is niet hetzelfde als 
vereenzaming of isolement. Angst om alleen te zijn 
is dan ook niet nodig, volgens Grün.
Door te mediteren, te wandelen of simpelweg een 
tijdje helemaal niets te doen, onderbreekt stilte het 
levensritme. Zo vormt alleen-zijn een vruchtbare 
bodem voor zelfontplooiing en spirituele groei.

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Kon ik de stilte maar wat harder 
zetten
Wijsheid uit Nederlandse en Vlaamse abdijen • 
Leo Fijen

Met dit vervolg op het succesvolle ‘De reis van je 
hoofd naar je hart’ gaat Leo Fijen op bezoek bij 
abdijen. Aan de kloosterlingen stelt hij wereldse 
vragen zoals: Hoe vinden we rust in ons hectische 
bestaan? Kun je je nog kwetsbaar opstellen in deze 
harde tijd? Hij ontdekt dat kloosterlingen vaak een 
geheel eigen kijk op zulke onderwerpen hebben. Dat 
levert verrassende en inspirerende antwoorden op.

Prijs € 16,99

Op weg naar Kerstmis 2014
Lees- en meditatieboekje

Toeleven naar Kerstmis, meeleven in de kersttijd 
met de overgang naar een nieuw kalenderjaar: dat 
is het doel van deze uitgave met een mooie harmo-
nie van beeld, verhalen, meditaties en gebeden. Er 
zijn ook aanzetten tot zelfwerkzaamheid, zoals het 
maken van kerstgerechten en kerstversiering. 

Prijs € 4,95 • verschijnt oktober 2014

boekenvenster
najaar/winter 2014-2105

Wittemer Allee 32 
6286 AB Wittem 

T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Gezin XXL
Het grote gezin in Nederland • Ad Rooms

Dit boek geeft een indruk van het leven in een 
kinderrijk gezin. Ook schetst het een beeld van de 
huidige situatie en werpt een blik op de toekomst, 
want grote gezinnen bestaan ook nu nog.

Prijs € 19,95

Achter de zuilen
Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland • 
Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga

De roerige jaren zestig betekenden automatisch het 
einde van religie in Nederland, een periode waarin 
‘ontzuiling’ en ‘secularisatie’ godsdienst hardhandig 
van de kaart veegden. Klopt dat?
Dit boek gaat op zoek naar een genuanceerder 
beeld van de rol van religie in naoorlogs Nederland. 
Wie achter de zuilen kijkt, ziet: religie bleef altijd 
een belangrijke bron van bezieling en conflicten. 

Prijs € 24,95 • verschijnt november 2014

Samenleving

Boekenbeurs • 15-16 november
Onze jaarlijkse Tweedehandsboekenbeurs 
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 en zon-
dag 16 november. Als vanouds vindt deze plaats 
in de Kloosterbibliotheek, op beide dagen van 
10.00 tot 16.30 uur. Er zullen dan weer veel 
interessante koopjes te vinden zijn. 

Lezing en boekpresentatie  
door Leo Fijen
Tijdens de boekenbeurs houdt Leo Fijen op 
zaterdag 15 november een lezing met boekpre-
sentatie in onze kloosterrefter. Hij schreef zijn 
boek naar aanleiding van de Kloosterserie die 
hij op televisie presenteerde – en waarin ook 
Klooster Wittem geportretteerd wordt. Aanvang 
van de lezing 11.00 uur, kosten € 4,00.

Maand van de spiritualiteit
Januari 2015 zal het weer de maand van de 
spiritualiteit zijn. In onze winkel vindt u dan 
speciaal ingerichte boekentafels. 

Poëziemiddag
Op zondag 1 februari 2015 vindt voor de 
tweede keer een poëzie-estafette in onze kloos-
terboekwinkel plaats. Dit keer met het thema 
‘Met zingen is de liefde begonnen’.

Bijna alle boeken leverbaar
Wij zijn natuurlijk een gespecialiseerde boek-
winkel, met name op het gebied van religie en 
spiritualiteit. Maar we kunnen u álle boeken le-
veren, die in Nederland worden uitgegeven, dus 
ook literatuur en studieboeken. Deze bestel-
lingen zijn binnen een week bij ons af te halen. 
Ook verzenden wij door het gehele land. 

Wereldwinkel 25 jaar, 25% korting
Dit jaar bestaat de Wereldwinkel 25 jaar. Elke 
maand is er daarom een productgroep waarop 
u 25% korting krijgt. Kijk in de Wereldwinkel-
hoek voor de actuele kortingproducten.

Gerarduskalender 2015
De Gerarduskalender 2015  is weer te koop. 
Een leuk (verjaardags)geschenk om alvast in 
voorraad te hebben! Bij afname van 20 stuks of 
meer kunt u een eigen schild ontwerpen. 
www.gerarduskalender.nl

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 uur 
ma 12.00 - 16.30 uur
di  10.00 - 16.30 uur 
wo  10.00 - 16.30 uur 
do  10.00 - 16.30 uur 
vr  10.00 - 16.30 uur 
za 10.00 - 16.30 uur
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Het kleine boek vol mindfulness
Focus – kom tot rust – ontstress • Tiddy Rowan (red.)

Op toegankelijke wijze leer je je adem te beheer-
sen, je gedachten te ordenen, de stress van alledag 
achter je te laten en je lichaam tot rust te brengen 
en om de aandacht bij het moment te houden. 

Prijs € 7,99 • verschijnt oktober 2014

Meditatie
Handboek voor geluk en inspiratie • Happinez

Happinez brengt met deze uitgave een praktische 
en informatief boek waarin alle meditatievormen, 
geschiedenis, ervaringen en oefeningen helder en 
inspirerend uiteen worden gezet voor iedereen die 
geïnteresseerd is in bewust en spiritueel leven. 

Prijs € 19,95 • verschijnt januari 2015

Heartful leven, mindful werken
Balans in je leven in 7 stappen • David Dewulf

Mindfulness kan helpen om creatieve oplossingen 
te vinden voor problemen en uitdagingen op je 
werk en in je privéleven. In dit boek krijg je daarom 
zeven weken lang een reeks tips en oefeningen voor 
thuis en een reeks voor op het werk.

Prijs € 19,99

Het bloeien van een lotusbloem
Geleide mindfulness meditaties • 
Thich Nhat Hahn

34 ondersteunende oefeningen die je dichter in 
contact laat komen met je lichaam, met je innerlijke 
zelf, met je familie en met de wereld.

Prijs € 16,95

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Uitgebreide bestelservice
Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen 
op dit moment alle Nederlandse titels leveren 
of versturen met minimale verzendkosten. Dus 
ook  literaire romans, hobby- en reisboeken. 
U kunt telefonisch of via internet bestellen.

December
Verhalen • Vonne van der Meer

De donkere dagen voor kerst. Voor sommigen is 
dit een periode waarin de winterdepressie op zijn 
hardst toeslaat. Maar er zijn ook mensen die het 
niet kan schelen dat het om drie uur ‘s middags al 
donker is. Zij lijken oprecht van deze tijd van het 
jaar te genieten, omdat het dan zo ‘knus’ en ‘gezel-
lig’ is. Deze mensen vinden in ‘December’ alles 
terug wat de laatste maand van het jaar voor hen 
zo bijzonder maakt.

Prijs € 10,00 • verschijnt november 2014

Kies het leven
Preken voor Kerstmis • Rowan Williams

De emeritus aartsbisschop van Canterbury laat ons 
delen in zijn diepzinnige meditaties over de komst 
van Jezus, Zoon van God, in onze wereld. Rowan 
Williams is in staat om in heel menselijke taal het 
mysterie van Gods menswording te vertolken. De 
huidige toestand van de wereld verliest hij nooit uit 
het oog. Want in deze wereld – en geen andere – 
wordt de Zoon van God geboren..

Prijs € 17,50 • verschijnt oktober 2014

Maria krijgt een kindje
Uitklapboekje • Michael Berghof en Gill Guile 

In eenvoudige zinnen wordt het kerstverhaal voor 
jonge kinderen verteld. Op de uitvouwbare flappen 
zijn telkens extra details uit het verhaal te zien. Met 
aansprekende, kleurrijke illustraties.

Prijs € 11,00

Het vrolijke Kerst voorleesboek
Marianne Busser en Ron Schröder 

Een feestelijk voorleesboek vol versjes en verhaal-
tjes over Kerst. Met het traditionele kerstverhaal 
op rijm verteld en met ontroerende en grappige 
verhalen over het mannenkoor, Kobus en Kwak, 
haas en egel, en over de drie jongetjes. Daarnaast 
versjes in kerstsfeer over het varkentje Mondriaan, 
het kleine prinsje Alexander en over het meisje dat 
een kerstengeltje mag zijn tijdens de kerstuitvoering 
op school. Kortom: een heerlijk boek waar iedereen 
van zal genieten, elk jaar weer.

Prijs € 10,00 • verschijnt november 2014

Kerst

Mindfulnes

Santiago
De apostel en zijn mirakelen • Mireille Madou

Bij de levensverhalen van alle heiligen horen 
onafscheidelijk de vermeldingen van de wonderen 
en mirakelen door hun tussenkomst geschied. Het 
verhaal van de heilige Jacobus Santiago en zijn 
mirakelen bekleden een belangrijke plaats in alle 
geschriften die over hem gaan. De lezer van dit 
boek maakt kennis met de voornaamste wonder-
bare gebeurtenissen waarin Jacobus een hoofdrol 
speelde.

Prijs € 24,95

Vrouwen van woorden
Een kleine canon tegen groot leed • 
Ria van den Brandt

Wat hadden Nelly Sachs, Gertrud Kolmar, Gerty 
Spies, Selma Meerbaum-Eisinger, Etty Hillesum en 
Hanny Michaelis gemeen? Ze waren Joods, vrouw, 
vervolgd door de nazi’s en ontwikkelden zich als 
schrijfster van gedichten, dagboeken, brieven en 
romans. Vanuit de kantlijn schreven zij woorden van 
hoop en liefde, maar ook van wanhoop, woede en 
desillusie. Samen schreven deze vrouwen van het 
woord een kleine canon tegen groot leed.

Prijs € 17,95 • verschijnt november 2014

Dagelijks Brood
Recepten van heiligendagen wereldwijd • 
Marian Geurtsen en Bep Willers-van Oostwaard

Van Kunigunde-ringen via hot cross buns tot Mag-
dalena Striezeln: door de eeuwen heen is het vieren 
van heiligendagen mede tot uitdrukking gekomen in 
recepten voor brood, taart en gebak. 
Dit smakelijk met kleurenfoto’s geïllustreerde boek 
geeft 40 recepten van bakvormen. Daarbij is steeds 
sprake van een nog levende traditie met het recept 
bij het heiligenfeest.

Prijs € 24,95

Een jaar vol geluk 2015
Elke dag een gelukstip • Leo Bormans

Bestsellerauteur Leo Bormans verzamelt elke dag 
krachtige levenswijsheden van grote persoonlijkhe-
den en vertaalt die naar een creatief advies dat kan 
bijdragen tot een realistisch geluksgevoel.
In ‘Een jaar vol geluk’ krijg je niet alleen een citaat 
maar ook een tip om gelukkiger te worden. De 365 
concrete tips sluiten aan bij de moderne gelukswe-
tenschap.

Prijs € 14,99

Ik en de verloren ander
Kleine filosofie van rouw en verlangen • 
Liesbeth Gijsbers

Zelfdoding is niet te bevatten voor wie achterblijft, 
het is een werkelijkheid die onze vertrouwde zin-
geving voorbij is. Hoe vind je een begaanbare weg 
door je verlies heen, terug het leven in?
Liesbeth Gijsbers schetst haar eigen zoektocht naar 
houvast. Troost en perspectief vond ze vooral bij de 
Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. 

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

diversen Hallo Meneer God….met Anna 
Fynn

Toen ze vijf was wist Anna helemaal zeker wat de 
bedoeling van het bestaan is, zij kende de zin van 
liefde en was persoonlijk medewerkster van Meneer 
God. Met zes jaar was Anna theologe, wiskundige, 
filosofe en dichteres. Als je haar een vraag stelde 
kreeg je een antwoord: direct, eenvoudig en raak! 
Ze stierf op haar achtste, na een val uit een boom. 
Fynn, de schrijver van dit waargebeurde verhaal, 
vond dit bijzonder begaafde meisje in een Londense 
achterbuurt en hij ontfermde zich over haar. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Toespraken die de wereld 
veranderden
Belangrijke keerpunten in woord en beeld

Belangrijke keerpunten in de geschiedenis worden 
vaak ingeleid door een toespraak, van Mozes’ Tien 
Geboden en Martin Luther Kings ‘I have a dream’ 
tot de toespraak van George W. Bush op 11 septem-
ber 2001. In dit fraai uitgegeven boek zijn de vijftig 
belangrijkste toespraken uit de wereldgeschiedenis 
verzameld. 
Bij elke toespraak is een biografie van de redenaar 
opgenomen en een kort overzicht van de redenen 
waarom juist die toespraak werd gehouden, en wat 
het effect ervan is geweest.

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2014

De hemel in kaart
Eben Alexander

Wetenschappers, spirituele tradities en bijzondere 
ontmoetingen tonen aan: er is meer na dit leven. 
Wie zijn wij en wat is onze ware bestemming? Eben 
Alexander brengt in dit boek oude sages en heden-
daagse wetenschappers samen met de verhalen 
van ‘gewone’ mensen die, net als hijzelf, een diep 
spirituele ervaring hebben gehad. ‘De hemel in 
kaart’ vertelt van de reis van de ziel en leest als een 
spannende persoonlijke ontdekkingsreis door de 
spirituele geschiedenis en de moderne wetenschap.

Prijs € 18,95 • verschijnt november 2014

Christendom 
Liefde, overgave en barmhartigheid

Uitgave van Happinez in de serie Wereldreligies.
Na de succesvolle titels Boeddhisme en Islam ver-
schijnt nu het derde boek in de serie Wereldreligies: 
Christendom. Een inspirerend boek over de bron en 
de schoonheid van de grootste wereldreligie. Een 
religie waarin het oorspronkelijk alleen maar draait 
om liefde, overgave en barmhartigheid. 

Prijs € 19,95 • verschijnt november 2014

Mijn verloren vrouw 
Roman • Alyson Richman

Praag, de jaren dertig van de twintigste eeuw. Josef 
en Lenka zijn intens verliefd en aan de vooravond 
van het hoogtepunt van het nazisme trouwen ze. 
Maar de oorlog drijft de geliefden uit elkaar. Na de 
oorlog proberen ze elkaar te vinden. Hun brieven 
blijven echter onbeantwoord en hun zoektocht 
strandt. Jaren later staan ze plotseling oog in oog 
met elkaar met overweldigende herinneringen... 

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

zeven dagen per week open!
Onze boekwinkel is alle dagen van de week 
open. U kunt er terecht vanaf 10.00 uur tot 
16.30 uur. Op de maandag openen we de 
deuren iets later, om 12.00 uur. 
En: parkeren is nooit een probleem!

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.



Hier aanwezig
Een leerdicht over Jezus van Nazaret • 
Huub Oosterhuis

In dertig poëtische teksten vat Huub Oosterhuis het 
leven van Jezus van Nazaret samen, van de aankon-
diging van zijn geboorte tot en met zijn levensein-
de. ‘Hier aanwezig’ presenteert Jezus als jood, die 
de boodschap van de Thora aan ons, niet-joden, wil 
doorgeven. Herziene editie van uitgave uit 2005.

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

Kerk als constructiefout 
De overlevering overleeft het wel • Harry Kuitert

Een boek met prachtige beschouwingen over secu-
larisatie en nieuwe spiritualiteit. Volgens Kuitert ziet 
de kerk zich per definitie als spreekbuis van Boven, 
een constructie die op ‘knechting der zielen’ moet 
uitlopen. Voor religieuze beleving keren kerkgan-
gers haar de rug toe, buiten bloeit die volop.
Kuiterts advies aan de kerk: vorm je om tot een 
religieuze gemeenschap rondom de christelijke 
overlevering. Maar ook zonder kerk overleeft de 
overlevering wel.

Prijs € 17,99 • verschijnt oktober 2014

Navolging - Verzet en overgave 
Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer werd in 1945 terechtgesteld 
vanwege zijn verzet tegen Hitler. Zijn prediking van 
het evangelie is zeventig jaar na dato nog steeds 
toegankelijk en troostrijk, radicaal en gewetensvol. 
In ‘Navolging’ beschrijft hij de essentie van het 
christelijk geloof. ‘Verzet en overgave’ staan de aan-
tekeningen in gevangenschap, tussen 1943 en 1945. 

Prijs € 34,99 (set) • verschijnt november 2014

Licht in het duister
Het leven van Dietrich Bonhoeffer • Charles 
Marsh

Deze biografie is gebaseerd op nieuw onderzoek 
en geeft een indringend en intiem portret van de 
geliefde theoloog. 

Prijs € 25,00 • verschijnt januari 2015

Eén woord is mij genoeg! 
Gebedsvieringen en aanzetten tot gesprek voor 
kleine groepen • René Hornikx en Lisette Janssen

Steeds meer mensen houden zich in kleine groepen 
bezig met het geloof. Mensen mogen er thuis 
komen, worden er gekend, aangesproken op wie 
ze zijn en kunnen er tot rust komen. Gezamenlijk 
wordt aan de hand van Bijbelverhalen, mystieke 
teksten en actuele thema’s gezocht naar wat hen 
met elkaar verbindt en wat hen inspireert in het 
dagelijks leven. Verhalen worden gedeeld, er wordt 
gezongen en gebeden, gevierd en samen maaltijd 
gehouden. Dit boek bevat een bundeling van korte 
thematische gebedsvieringen die tevens vragen 
aanreiken voor gesprek bij de zoektocht naar zin en 
samenhang.

Prijs € 19,95

Het Licht op ons pad, jaar 3
John Marx (red.)

‘Het Licht op ons pad’ is een katholieke methode 
voor doorlopende catechese in de parochie of op 
school. Met jaar 3 is de serie compleet met mate-
riaal voor 5 leeftijdscategorieën (4-6 jaar, 7-9 jaar, 
10-12 jaar, 13-15 jaar en 16+ jaar). Het bestaat uit 1 
werkboek voor elke  leeftijdscategorie en 1 daarbij 
behorend begeleidersboek. 

Prijs € 12,50 (werkboek); € 20,00 (begeleidersboek) 

Lof zij U, Christus 
Evengelie-acclamaties • Kees Waaijman o.carm.

Als antwoord op het evangelie van iedere zondag 
heeft Kees Waaijman een acclamatie geschreven, in 
totaal ongeveer 170 acclamaties voor de driejarige 
cyclus in de Rooms-katholieke liturgie. De acclama-
ties zijn op muziek gezet door Ad de Keijzer en Chris 
Fictoor. 
Uit elk evangelie wordt tevens een centrale zin 
opgelicht, gevolgd door gebed. 

Prijs € 17,50 • verschijnt november 2014

Woord voor onderweg 
Overwegingen voor het jaar B • 
Joost Jansen o.praem.

Voor alle zon- en feestdagen een overweging, 
vanuit het leven van alledag, met alle vragen die 
de samenleving ons stelt, wordt geluisterd naar de 
boodschap van de Schriften. Deze overwegingen 
komen uit de levende praktijk van de geloofsge-
meenschappen rond de Abdij van Berne. 

Prijs € 17,50 • verschijnt november 2014

Kerk & Theologie

Liefdevolle vriendelijkheid
Pema Chödrön

Pema Chödrön nodigt haar lezers uit om ja te zeg-
gen tegen het leven in al zijn facetten. Ons bestaan 
is immers een krachtige mengeling van blijdschap, 
pijn, voldoening en verwarring. Je kunt genieten 
van al het moois, maar je hoeft tegelijkertijd de 
minder mooie dingen niet uit de weg te gaan. Chö-
drön zet helder uiteen hoe je vrienden wordt met 
jezelf, en de afwisseling die bij het leven hoort, van 
harte omarmt. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

De reis van je hoofd naar je hart
Leefregels voor het bestaan van alledag • 
Leo Fijen

Jubileum-editie met een nieuw voorwoord.  
TV-presentator Leo Fijen wil trager leven en dichter 
bij de diepste stem van zijn hart komen. Hij is op 
zoek naar nieuwe leefregels en vraagt hulp van 
Nederlandse abten en abdissen in buitenlandse 
kloosters. Op reis langs Nederlandse godzoekers op 
de mooiste plekken van Europa maakt hij tegelijk 
een andere reis: die van zijn hoofd naar zijn hart. 
Zo ontdekt hij nieuwe leefregels voor het drukke 
bestaan van alledag.

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

Iemand meer
Gedichten met CD • Huub Oosterhuis

In deze nieuwe bundel staan gedichten naar 
aanleiding van de politieke actualiteit en gedichten 
over vrienden als Hans van Mierlo en prins Friso, en 
over zijn kinderen Tjeerd en Trijntje. En verder ook 
meer religieus geïnspireerde poëzie, onder meer 
‘Een Hooglied’, dat getoonzet is door Oosterhuis-
componist Antoine Oomen en op de bijgesloten CD 
staat. Daarop leest ook Oosterhuis zelf een keuze 
uit de gedichten voor.

Prijs € 22,99 • verschijnt oktober 2014
 

Vertrouw op je kracht
Je kunt die crisis overwinnen • Anselm Grün

Crises horen bij het leven. Ze kunnen u in elke le-
vensfase treffen en u confronteren met uw diepste 
zorgen en angsten. Veel mensen verliezen de moed 
en hun vertrouwen in het leven. Anselm Grün laat 
zien hoe u in tijden van crisis uw angsten kunt 
overwinnen en met hulp van de gaven van de geest 
(zoals wijsheid, verstand, sterkte en het ontzag van 
God) uw innerlijke kracht kunt hervinden. 

Prijs € 12,50

Levensvragen
Zoeken naar zin • Anselm Grün

Het leven wordt steeds ingewikkelder. Van alle 
kanten staan mensen onder druk - in het werk, in 
het privéleven, binnen het gezin en in relaties. Het 
besef je leven niet in de hand te hebben, kan pijnlijk 
zijn: Crises en plotselinge gebeurtenissen kunnen je 
steeds opnieuw van slag brengen. Wat is er dan nog 
werkelijk van belang? Anselm Grün geeft antwoord 
op deze levensvragen met bescheiden wijsheden.

Prijs € 19,95 

ziekte, dood & rouwspiritualiteit

Filosofie

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoudBoekenvenster • najaar/winter 2014-2015 Boekenvenster • najaar/winter 2014-2015

Mijn ego en ik 
Jonge filosofe op zoek naar antwoorden • 
Sabine Wassenberg

Wat is een ik? Wat is een ego? Wat is bewustzijn? 
Een mogelijk antwoord vindt de schrijfster bij drie 
wetenschappers die de kunst van meditatie onder-
zoeken: een psychiater in India, een wiskundige in 
Nederland en een neuroloog in Amerika. Hun denk-
beelden vlecht ze aaneen. Het verschil tussen ‘ego’ 
en ‘ik’ wordt haar steeds duidelijker, maar ook dat 
ze zelf de diepte in moet. In een retraite omarmt ze 
uiteindelijk de stilte.

Prijs € 16,95 • verschijnt januari 2015

Net  voorbij de rede
Herman van Praag

Psychiater Herman van Praag onderzoekt de kernat-
titude van de Homo religiosus. De methodiek die hij 
hanteert houdt niet alleen een herlezing in van de 
Bijbel, maar ook een evocatie daarvan. Wij worden 
tijdgenoten in een oudtestamentische wereld. 
Dit boek  is een vervolg op het veelbesproken ‘Het 
verstand te boven’ uirt 2013.

Prijs € 22,50 • verschijnt november 2014

De Wereldziel
Roman • Frédéric Lenoir

Zeven wijzen uit alle continenten ontmoeten elkaar 
in een afgelegen klooster in Tibet. Een van hen is 
een Nederlandse filosofe met haar dertienjarige 
dochter. Ze ontmoet er een twaalfjarige lama, die 
diepe indruk op haar maakt. Elke wijze krijgt een 
droom dat de wereld aan de vooravond van een 
diepe crisis staat. Daarop besluiten ze samen zeven 
universele ‘wijsheidssleutels’ te formuleren en aan 
twee kinderen door te geven. Zo geven ze een stem 
aan de ‘wereldziel’: een welwillende kracht die over 
de harmonie van het universum waakt.

Prijs € 12,50 • verschijnt november 2014

Brief aan Diognetus
‘Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen 
in de wereld’. Deze woorden vormen de kern van de 
Brief aan Diognetus. uit de tweede eeuw. De auteur 
van deze brief is ons niet bekend, evenmin de 
geadresseerde.  De brief is van een Griek, die zelf 
nog maar pas tot de nieuwe religie is overgegaan 
en graag de vragen beantwoordt van een geïnteres-
seerde buitenstaander,

Prijs € 15,95 • verschijnt oktober 2014 

Als je hebt gehoord dat je niet 
beter wordt
Het boek voor een waardevolle tijd • 
Eveline Tromp

Hoe ga je om met het feit dat je terminaal ziek 
bent en geef je kwaliteit, inhoud en betekenis aan 
de tijd die je nog rest? Leven in het besef dat je 
toekomst korter is dan je had gehoopt, is een hele 
opgave. Dit boek biedt aandacht voor lichamelijke, 
medische, sociale, emotionele, religieuze en spiri-
tuele aspecten: een waardevolle handreiking voor 
de patiënt en zijn of haar dierbaren.

Prijs € 24,99 • verschijnt oktober 2014

Tijd om te troosten
Marinus van den Berg

Wie een groot verdriet heeft, kan ontroostbaar 
zijn. Zwijgen zegt vaak meer dan spreken, maar 
soms verlangt iemand naar – goed gekozen – 
woorden van troost. 
Het boek is ingedeeld in twaalf maanden, met elk 
een eigen thema, zoals reizen, heimwee en feest-
dagen. In ieder deel staan korte beschouwingen, 
gedichten en een maandkalender om namen en 
herinneringen te noteren. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Jong verlies
Rouwende kinderen serieus nemen • 
Riet Fiddelaers-Jaspers

Wanneer kinderen van dichtbij met de dood in 
aanraking komen, gaan we vaak te gemakkelijk 
aan hen voorbij. Laten we kinderen juist bij de 
dood betrekken en hun verdriet serieus nemen, 
zegt Riet Fiddelaers-Jaspers met nadruk. Voor hun 
verdere ontwikkeling is bepalend welke steun zij 
van volwassenen krijgen. 

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2014

Wanneer je een broer of zus 
verliest 
Minke Weggemans

Met de dood van je broer of zus gaat ook een 
deel van je eigen identiteit verloren en word je 
een ander mens. Hoe kun je je overleden broer of 
zus een plek blijven geven in je leven. Hoe kun je 
omgaan met de veranderde dynamiek in je familie. 
Dit boek bestaat uit het boek ‘Broederziel alleen?’, 
aangevuld met verhalen uit ‘Rouw in de zijlijn’ en 
’Broers rouwen ook’.

Prijs € 19,99 • verschijnt oktober 2014 

Een warme jas
Voor mantelzorgers • Ineke Ludikhuize

Mantelzorgen kan een zware taak zijn als je vader, 
moeder, kind, partner of wie van je geliefden 
ook maar langdurig ziek is en de dood steeds om 
de hoek kijkt. In dit boek worden zeven thema’s 
besproken waarmee alle mantelzorgers vroeg 
of laat te maken krijgen: schuldgevoel, je eigen 
programma, lastige dilemma’s, liefde in tijden van 
zorg, balans houden, financiën en de kracht van 
humor. 

Prijs € 17,95 • verschijnt oktober 2014

Liturgie & Catechese

Rembrandts Voorleesbijbel 
De mooiste Bijbelverhalen, opnieuw verteld door 
de beste kinderboekenschrijvers • Koos de Wilt

Rembrandt van Rijn (1606-1669) etste vele Bijbel-
verhalen alsof hij er zelf bij was. De beste kinder-
boekenschrijvers kijken door de ogen van anonieme 
ooggetuigen en fantaseren over wat zij zouden zien 
als ze erbij waren geweest.

Prijs € 19,99

Bijbel in gewone taal
Scheurkalender 2015

In deze scheurkalender vindt u voor iedere dag een 
Bijbeltekst uit de Bijbel in Gewone Taal. Christelijke 
en nationale feest- en gedenkdagen worden aange-
geven. Een goede manier om kennis te maken met 
deze nieuwe vertaling van de Bijbel. 

Prijs € 8,50;  met boek € 28,50

Bijbel

Schitterende BijbelverhalenOm 
voor te lezen
Marie-Hélène Delval, Ulises Wensell

Een kinderbijbel vol schitterende Bijbelverhalen 
voor jonge kinderen. Lees voor terwijl uw kind mee-
kijkt naar de prachtige tekeningen die tot in detail 
zijn uitgewerkt. De mooiste verhalen uit Oude en 
Nieuwe Testament komen aan bod. Samen met de 
ontroerende en soms spannende prenten zullen ze 
u en uw kind geen moment vervelen. Iets oudere 
kinderen lezen hem zelf.

Prijs € 22,50

Mijn prentenbijbel
Marion Thomas en Honor Ayres

300 bijbelverhalen in eenvoudige taal met prachtige 
illustraties. Kinderen leren in deze peuterbijbel de 
belangrijkste Bijbelfiguren en –verhalen kennen. Op 
elke bladzijde een nieuw verhaal met illustratie. 

Prijs € 14,99

Mijn meeneembijbeltje
Sally Ann Wright en Paola Bertolini Grudina

‘Mijn meeneembijbeltje’ is het eerste bijbeltje 
speciaal voor peuters. De bekendste verhalen zijn 
in dit prachtig geïllustreerde boekje opgeschreven 
in eenvoudige taal. Het is stevig uitgevoerd met een 
handvat om overal mee naartoe te kunnen nemen.

Prijs € 7,99

Mijn doopalbum
Trish Flannery en Gerdien Rouwendal

De doop is iets om blijvend aan herinnerd te wor-
den. Dit boek biedt naast ruimte voor herinnerin-
gen aan de doop een verhaal aan de hand waarvan 
ouders met jonge kinderen over de doop kunnen 
praten. Er wordt onderscheid gemaakt in tekst voor 
jongere en wat oudere kinderen. 
Door in dit prentenboek enerzijds heel dicht bij het 
doopformulier te blijven en anderzijds de woor-
den van een kind te gebruiken, ontstaat een uniek 
werk, waarvan veel ouders dankbaar gebruik zullen 
maken.

Prijs € 12,99

Een ark vol dieren
Met 4 puzzels • Gill Guile

Een vrolijk kartonboek in de vorm van een tasje, 
waarin het verhaal van Noach op een eenvoudige 
manier wordt verteld voor jonge kinderen. In het 
boek zitten 4 eenvoudige puzzels van 16 stukjes. 

Prijs € 11,90 

Niets aan de hand toch?
Leren leven met verlies • Laurina de Visser

Gevoelens van verlies komen in het leven van 
jongeren vaker voor dan het misschien lijkt. Dat kan 
zijn omdat een dierbare overlijdt, maar ook door 
pesten of een scheiding. ‘Niets aan de hand toch?’ 
helpt je omgaan met gevoelens van verlies. Met 
het persoonlijke verhaal van Laurina de Visser en 
quotes van andere tieners en jongeren is dit boek 
ook een bron van herkenning. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Jeugd & Jongeren

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen 
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie 
van producten te koop die bijdragen aan eer-
lijke handel. Het assortiment bestaat uit voe-
dingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden. 

Merkstenen
Dag Hammarskjöld

VN-secretaris-generaal Dag Hammarkjöld liet na 
een fataal vliegtuigongeluk (1961) spirituele dag-
boekaantekeningen na, in 1963 verschenen onder 
de titel Merkstenen. Zij getuigen van zijn mystieke 
zoektocht, onlosmakelijk verbonden met zijn 
worsteling te leven volgens zijn diepste overtuigin-
gen. Hij laat zich onder meer inspireren door de 
psalmen, Meister Eckhart en Herman Hesse. 
Heruitgave bij gelegenheid van de 100e geboorte-
dag van Dag Hammarskjöld. 

Prijs € 19,99 • verschijnt november 2014



Hier aanwezig
Een leerdicht over Jezus van Nazaret • 
Huub Oosterhuis

In dertig poëtische teksten vat Huub Oosterhuis het 
leven van Jezus van Nazaret samen, van de aankon-
diging van zijn geboorte tot en met zijn levensein-
de. ‘Hier aanwezig’ presenteert Jezus als jood, die 
de boodschap van de Thora aan ons, niet-joden, wil 
doorgeven. Herziene editie van uitgave uit 2005.

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

Kerk als constructiefout 
De overlevering overleeft het wel • Harry Kuitert

Een boek met prachtige beschouwingen over secu-
larisatie en nieuwe spiritualiteit. Volgens Kuitert ziet 
de kerk zich per definitie als spreekbuis van Boven, 
een constructie die op ‘knechting der zielen’ moet 
uitlopen. Voor religieuze beleving keren kerkgan-
gers haar de rug toe, buiten bloeit die volop.
Kuiterts advies aan de kerk: vorm je om tot een 
religieuze gemeenschap rondom de christelijke 
overlevering. Maar ook zonder kerk overleeft de 
overlevering wel.

Prijs € 17,99 • verschijnt oktober 2014

Navolging - Verzet en overgave 
Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer werd in 1945 terechtgesteld 
vanwege zijn verzet tegen Hitler. Zijn prediking van 
het evangelie is zeventig jaar na dato nog steeds 
toegankelijk en troostrijk, radicaal en gewetensvol. 
In ‘Navolging’ beschrijft hij de essentie van het 
christelijk geloof. ‘Verzet en overgave’ staan de aan-
tekeningen in gevangenschap, tussen 1943 en 1945. 

Prijs € 34,99 (set) • verschijnt november 2014

Licht in het duister
Het leven van Dietrich Bonhoeffer • Charles 
Marsh

Deze biografie is gebaseerd op nieuw onderzoek 
en geeft een indringend en intiem portret van de 
geliefde theoloog. 

Prijs € 25,00 • verschijnt januari 2015

Eén woord is mij genoeg! 
Gebedsvieringen en aanzetten tot gesprek voor 
kleine groepen • René Hornikx en Lisette Janssen

Steeds meer mensen houden zich in kleine groepen 
bezig met het geloof. Mensen mogen er thuis 
komen, worden er gekend, aangesproken op wie 
ze zijn en kunnen er tot rust komen. Gezamenlijk 
wordt aan de hand van Bijbelverhalen, mystieke 
teksten en actuele thema’s gezocht naar wat hen 
met elkaar verbindt en wat hen inspireert in het 
dagelijks leven. Verhalen worden gedeeld, er wordt 
gezongen en gebeden, gevierd en samen maaltijd 
gehouden. Dit boek bevat een bundeling van korte 
thematische gebedsvieringen die tevens vragen 
aanreiken voor gesprek bij de zoektocht naar zin en 
samenhang.

Prijs € 19,95

Het Licht op ons pad, jaar 3
John Marx (red.)

‘Het Licht op ons pad’ is een katholieke methode 
voor doorlopende catechese in de parochie of op 
school. Met jaar 3 is de serie compleet met mate-
riaal voor 5 leeftijdscategorieën (4-6 jaar, 7-9 jaar, 
10-12 jaar, 13-15 jaar en 16+ jaar). Het bestaat uit 1 
werkboek voor elke  leeftijdscategorie en 1 daarbij 
behorend begeleidersboek. 

Prijs € 12,50 (werkboek); € 20,00 (begeleidersboek) 

Lof zij U, Christus 
Evengelie-acclamaties • Kees Waaijman o.carm.

Als antwoord op het evangelie van iedere zondag 
heeft Kees Waaijman een acclamatie geschreven, in 
totaal ongeveer 170 acclamaties voor de driejarige 
cyclus in de Rooms-katholieke liturgie. De acclama-
ties zijn op muziek gezet door Ad de Keijzer en Chris 
Fictoor. 
Uit elk evangelie wordt tevens een centrale zin 
opgelicht, gevolgd door gebed. 

Prijs € 17,50 • verschijnt november 2014

Woord voor onderweg 
Overwegingen voor het jaar B • 
Joost Jansen o.praem.

Voor alle zon- en feestdagen een overweging, 
vanuit het leven van alledag, met alle vragen die 
de samenleving ons stelt, wordt geluisterd naar de 
boodschap van de Schriften. Deze overwegingen 
komen uit de levende praktijk van de geloofsge-
meenschappen rond de Abdij van Berne. 

Prijs € 17,50 • verschijnt november 2014

Kerk & Theologie

Liefdevolle vriendelijkheid
Pema Chödrön

Pema Chödrön nodigt haar lezers uit om ja te zeg-
gen tegen het leven in al zijn facetten. Ons bestaan 
is immers een krachtige mengeling van blijdschap, 
pijn, voldoening en verwarring. Je kunt genieten 
van al het moois, maar je hoeft tegelijkertijd de 
minder mooie dingen niet uit de weg te gaan. Chö-
drön zet helder uiteen hoe je vrienden wordt met 
jezelf, en de afwisseling die bij het leven hoort, van 
harte omarmt. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

De reis van je hoofd naar je hart
Leefregels voor het bestaan van alledag • 
Leo Fijen

Jubileum-editie met een nieuw voorwoord.  
TV-presentator Leo Fijen wil trager leven en dichter 
bij de diepste stem van zijn hart komen. Hij is op 
zoek naar nieuwe leefregels en vraagt hulp van 
Nederlandse abten en abdissen in buitenlandse 
kloosters. Op reis langs Nederlandse godzoekers op 
de mooiste plekken van Europa maakt hij tegelijk 
een andere reis: die van zijn hoofd naar zijn hart. 
Zo ontdekt hij nieuwe leefregels voor het drukke 
bestaan van alledag.

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

Iemand meer
Gedichten met CD • Huub Oosterhuis

In deze nieuwe bundel staan gedichten naar 
aanleiding van de politieke actualiteit en gedichten 
over vrienden als Hans van Mierlo en prins Friso, en 
over zijn kinderen Tjeerd en Trijntje. En verder ook 
meer religieus geïnspireerde poëzie, onder meer 
‘Een Hooglied’, dat getoonzet is door Oosterhuis-
componist Antoine Oomen en op de bijgesloten CD 
staat. Daarop leest ook Oosterhuis zelf een keuze 
uit de gedichten voor.

Prijs € 22,99 • verschijnt oktober 2014
 

Vertrouw op je kracht
Je kunt die crisis overwinnen • Anselm Grün

Crises horen bij het leven. Ze kunnen u in elke le-
vensfase treffen en u confronteren met uw diepste 
zorgen en angsten. Veel mensen verliezen de moed 
en hun vertrouwen in het leven. Anselm Grün laat 
zien hoe u in tijden van crisis uw angsten kunt 
overwinnen en met hulp van de gaven van de geest 
(zoals wijsheid, verstand, sterkte en het ontzag van 
God) uw innerlijke kracht kunt hervinden. 

Prijs € 12,50

Levensvragen
Zoeken naar zin • Anselm Grün

Het leven wordt steeds ingewikkelder. Van alle 
kanten staan mensen onder druk - in het werk, in 
het privéleven, binnen het gezin en in relaties. Het 
besef je leven niet in de hand te hebben, kan pijnlijk 
zijn: Crises en plotselinge gebeurtenissen kunnen je 
steeds opnieuw van slag brengen. Wat is er dan nog 
werkelijk van belang? Anselm Grün geeft antwoord 
op deze levensvragen met bescheiden wijsheden.

Prijs € 19,95 

ziekte, dood & rouwspiritualiteit

Filosofie

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoudBoekenvenster • najaar/winter 2014-2015 Boekenvenster • najaar/winter 2014-2015

Mijn ego en ik 
Jonge filosofe op zoek naar antwoorden • 
Sabine Wassenberg

Wat is een ik? Wat is een ego? Wat is bewustzijn? 
Een mogelijk antwoord vindt de schrijfster bij drie 
wetenschappers die de kunst van meditatie onder-
zoeken: een psychiater in India, een wiskundige in 
Nederland en een neuroloog in Amerika. Hun denk-
beelden vlecht ze aaneen. Het verschil tussen ‘ego’ 
en ‘ik’ wordt haar steeds duidelijker, maar ook dat 
ze zelf de diepte in moet. In een retraite omarmt ze 
uiteindelijk de stilte.

Prijs € 16,95 • verschijnt januari 2015

Net  voorbij de rede
Herman van Praag

Psychiater Herman van Praag onderzoekt de kernat-
titude van de Homo religiosus. De methodiek die hij 
hanteert houdt niet alleen een herlezing in van de 
Bijbel, maar ook een evocatie daarvan. Wij worden 
tijdgenoten in een oudtestamentische wereld. 
Dit boek  is een vervolg op het veelbesproken ‘Het 
verstand te boven’ uirt 2013.

Prijs € 22,50 • verschijnt november 2014

De Wereldziel
Roman • Frédéric Lenoir

Zeven wijzen uit alle continenten ontmoeten elkaar 
in een afgelegen klooster in Tibet. Een van hen is 
een Nederlandse filosofe met haar dertienjarige 
dochter. Ze ontmoet er een twaalfjarige lama, die 
diepe indruk op haar maakt. Elke wijze krijgt een 
droom dat de wereld aan de vooravond van een 
diepe crisis staat. Daarop besluiten ze samen zeven 
universele ‘wijsheidssleutels’ te formuleren en aan 
twee kinderen door te geven. Zo geven ze een stem 
aan de ‘wereldziel’: een welwillende kracht die over 
de harmonie van het universum waakt.

Prijs € 12,50 • verschijnt november 2014

Brief aan Diognetus
‘Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen 
in de wereld’. Deze woorden vormen de kern van de 
Brief aan Diognetus. uit de tweede eeuw. De auteur 
van deze brief is ons niet bekend, evenmin de 
geadresseerde.  De brief is van een Griek, die zelf 
nog maar pas tot de nieuwe religie is overgegaan 
en graag de vragen beantwoordt van een geïnteres-
seerde buitenstaander,

Prijs € 15,95 • verschijnt oktober 2014 

Als je hebt gehoord dat je niet 
beter wordt
Het boek voor een waardevolle tijd • 
Eveline Tromp

Hoe ga je om met het feit dat je terminaal ziek 
bent en geef je kwaliteit, inhoud en betekenis aan 
de tijd die je nog rest? Leven in het besef dat je 
toekomst korter is dan je had gehoopt, is een hele 
opgave. Dit boek biedt aandacht voor lichamelijke, 
medische, sociale, emotionele, religieuze en spiri-
tuele aspecten: een waardevolle handreiking voor 
de patiënt en zijn of haar dierbaren.

Prijs € 24,99 • verschijnt oktober 2014

Tijd om te troosten
Marinus van den Berg

Wie een groot verdriet heeft, kan ontroostbaar 
zijn. Zwijgen zegt vaak meer dan spreken, maar 
soms verlangt iemand naar – goed gekozen – 
woorden van troost. 
Het boek is ingedeeld in twaalf maanden, met elk 
een eigen thema, zoals reizen, heimwee en feest-
dagen. In ieder deel staan korte beschouwingen, 
gedichten en een maandkalender om namen en 
herinneringen te noteren. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Jong verlies
Rouwende kinderen serieus nemen • 
Riet Fiddelaers-Jaspers

Wanneer kinderen van dichtbij met de dood in 
aanraking komen, gaan we vaak te gemakkelijk 
aan hen voorbij. Laten we kinderen juist bij de 
dood betrekken en hun verdriet serieus nemen, 
zegt Riet Fiddelaers-Jaspers met nadruk. Voor hun 
verdere ontwikkeling is bepalend welke steun zij 
van volwassenen krijgen. 

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2014

Wanneer je een broer of zus 
verliest 
Minke Weggemans

Met de dood van je broer of zus gaat ook een 
deel van je eigen identiteit verloren en word je 
een ander mens. Hoe kun je je overleden broer of 
zus een plek blijven geven in je leven. Hoe kun je 
omgaan met de veranderde dynamiek in je familie. 
Dit boek bestaat uit het boek ‘Broederziel alleen?’, 
aangevuld met verhalen uit ‘Rouw in de zijlijn’ en 
’Broers rouwen ook’.

Prijs € 19,99 • verschijnt oktober 2014 

Een warme jas
Voor mantelzorgers • Ineke Ludikhuize

Mantelzorgen kan een zware taak zijn als je vader, 
moeder, kind, partner of wie van je geliefden 
ook maar langdurig ziek is en de dood steeds om 
de hoek kijkt. In dit boek worden zeven thema’s 
besproken waarmee alle mantelzorgers vroeg 
of laat te maken krijgen: schuldgevoel, je eigen 
programma, lastige dilemma’s, liefde in tijden van 
zorg, balans houden, financiën en de kracht van 
humor. 

Prijs € 17,95 • verschijnt oktober 2014

Liturgie & Catechese

Rembrandts Voorleesbijbel 
De mooiste Bijbelverhalen, opnieuw verteld door 
de beste kinderboekenschrijvers • Koos de Wilt

Rembrandt van Rijn (1606-1669) etste vele Bijbel-
verhalen alsof hij er zelf bij was. De beste kinder-
boekenschrijvers kijken door de ogen van anonieme 
ooggetuigen en fantaseren over wat zij zouden zien 
als ze erbij waren geweest.

Prijs € 19,99

Bijbel in gewone taal
Scheurkalender 2015

In deze scheurkalender vindt u voor iedere dag een 
Bijbeltekst uit de Bijbel in Gewone Taal. Christelijke 
en nationale feest- en gedenkdagen worden aange-
geven. Een goede manier om kennis te maken met 
deze nieuwe vertaling van de Bijbel. 

Prijs € 8,50;  met boek € 28,50

Bijbel

Schitterende BijbelverhalenOm 
voor te lezen
Marie-Hélène Delval, Ulises Wensell

Een kinderbijbel vol schitterende Bijbelverhalen 
voor jonge kinderen. Lees voor terwijl uw kind mee-
kijkt naar de prachtige tekeningen die tot in detail 
zijn uitgewerkt. De mooiste verhalen uit Oude en 
Nieuwe Testament komen aan bod. Samen met de 
ontroerende en soms spannende prenten zullen ze 
u en uw kind geen moment vervelen. Iets oudere 
kinderen lezen hem zelf.

Prijs € 22,50

Mijn prentenbijbel
Marion Thomas en Honor Ayres

300 bijbelverhalen in eenvoudige taal met prachtige 
illustraties. Kinderen leren in deze peuterbijbel de 
belangrijkste Bijbelfiguren en –verhalen kennen. Op 
elke bladzijde een nieuw verhaal met illustratie. 

Prijs € 14,99

Mijn meeneembijbeltje
Sally Ann Wright en Paola Bertolini Grudina

‘Mijn meeneembijbeltje’ is het eerste bijbeltje 
speciaal voor peuters. De bekendste verhalen zijn 
in dit prachtig geïllustreerde boekje opgeschreven 
in eenvoudige taal. Het is stevig uitgevoerd met een 
handvat om overal mee naartoe te kunnen nemen.

Prijs € 7,99

Mijn doopalbum
Trish Flannery en Gerdien Rouwendal

De doop is iets om blijvend aan herinnerd te wor-
den. Dit boek biedt naast ruimte voor herinnerin-
gen aan de doop een verhaal aan de hand waarvan 
ouders met jonge kinderen over de doop kunnen 
praten. Er wordt onderscheid gemaakt in tekst voor 
jongere en wat oudere kinderen. 
Door in dit prentenboek enerzijds heel dicht bij het 
doopformulier te blijven en anderzijds de woor-
den van een kind te gebruiken, ontstaat een uniek 
werk, waarvan veel ouders dankbaar gebruik zullen 
maken.

Prijs € 12,99

Een ark vol dieren
Met 4 puzzels • Gill Guile

Een vrolijk kartonboek in de vorm van een tasje, 
waarin het verhaal van Noach op een eenvoudige 
manier wordt verteld voor jonge kinderen. In het 
boek zitten 4 eenvoudige puzzels van 16 stukjes. 

Prijs € 11,90 

Niets aan de hand toch?
Leren leven met verlies • Laurina de Visser

Gevoelens van verlies komen in het leven van 
jongeren vaker voor dan het misschien lijkt. Dat kan 
zijn omdat een dierbare overlijdt, maar ook door 
pesten of een scheiding. ‘Niets aan de hand toch?’ 
helpt je omgaan met gevoelens van verlies. Met 
het persoonlijke verhaal van Laurina de Visser en 
quotes van andere tieners en jongeren is dit boek 
ook een bron van herkenning. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Jeugd & Jongeren

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen 
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie 
van producten te koop die bijdragen aan eer-
lijke handel. Het assortiment bestaat uit voe-
dingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden. 

Merkstenen
Dag Hammarskjöld

VN-secretaris-generaal Dag Hammarkjöld liet na 
een fataal vliegtuigongeluk (1961) spirituele dag-
boekaantekeningen na, in 1963 verschenen onder 
de titel Merkstenen. Zij getuigen van zijn mystieke 
zoektocht, onlosmakelijk verbonden met zijn 
worsteling te leven volgens zijn diepste overtuigin-
gen. Hij laat zich onder meer inspireren door de 
psalmen, Meister Eckhart en Herman Hesse. 
Heruitgave bij gelegenheid van de 100e geboorte-
dag van Dag Hammarskjöld. 

Prijs € 19,99 • verschijnt november 2014



Hier aanwezig
Een leerdicht over Jezus van Nazaret • 
Huub Oosterhuis

In dertig poëtische teksten vat Huub Oosterhuis het 
leven van Jezus van Nazaret samen, van de aankon-
diging van zijn geboorte tot en met zijn levensein-
de. ‘Hier aanwezig’ presenteert Jezus als jood, die 
de boodschap van de Thora aan ons, niet-joden, wil 
doorgeven. Herziene editie van uitgave uit 2005.

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

Kerk als constructiefout 
De overlevering overleeft het wel • Harry Kuitert

Een boek met prachtige beschouwingen over secu-
larisatie en nieuwe spiritualiteit. Volgens Kuitert ziet 
de kerk zich per definitie als spreekbuis van Boven, 
een constructie die op ‘knechting der zielen’ moet 
uitlopen. Voor religieuze beleving keren kerkgan-
gers haar de rug toe, buiten bloeit die volop.
Kuiterts advies aan de kerk: vorm je om tot een 
religieuze gemeenschap rondom de christelijke 
overlevering. Maar ook zonder kerk overleeft de 
overlevering wel.

Prijs € 17,99 • verschijnt oktober 2014

Navolging - Verzet en overgave 
Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer werd in 1945 terechtgesteld 
vanwege zijn verzet tegen Hitler. Zijn prediking van 
het evangelie is zeventig jaar na dato nog steeds 
toegankelijk en troostrijk, radicaal en gewetensvol. 
In ‘Navolging’ beschrijft hij de essentie van het 
christelijk geloof. ‘Verzet en overgave’ staan de aan-
tekeningen in gevangenschap, tussen 1943 en 1945. 

Prijs € 34,99 (set) • verschijnt november 2014

Licht in het duister
Het leven van Dietrich Bonhoeffer • Charles 
Marsh

Deze biografie is gebaseerd op nieuw onderzoek 
en geeft een indringend en intiem portret van de 
geliefde theoloog. 

Prijs € 25,00 • verschijnt januari 2015

Eén woord is mij genoeg! 
Gebedsvieringen en aanzetten tot gesprek voor 
kleine groepen • René Hornikx en Lisette Janssen

Steeds meer mensen houden zich in kleine groepen 
bezig met het geloof. Mensen mogen er thuis 
komen, worden er gekend, aangesproken op wie 
ze zijn en kunnen er tot rust komen. Gezamenlijk 
wordt aan de hand van Bijbelverhalen, mystieke 
teksten en actuele thema’s gezocht naar wat hen 
met elkaar verbindt en wat hen inspireert in het 
dagelijks leven. Verhalen worden gedeeld, er wordt 
gezongen en gebeden, gevierd en samen maaltijd 
gehouden. Dit boek bevat een bundeling van korte 
thematische gebedsvieringen die tevens vragen 
aanreiken voor gesprek bij de zoektocht naar zin en 
samenhang.

Prijs € 19,95

Het Licht op ons pad, jaar 3
John Marx (red.)

‘Het Licht op ons pad’ is een katholieke methode 
voor doorlopende catechese in de parochie of op 
school. Met jaar 3 is de serie compleet met mate-
riaal voor 5 leeftijdscategorieën (4-6 jaar, 7-9 jaar, 
10-12 jaar, 13-15 jaar en 16+ jaar). Het bestaat uit 1 
werkboek voor elke  leeftijdscategorie en 1 daarbij 
behorend begeleidersboek. 

Prijs € 12,50 (werkboek); € 20,00 (begeleidersboek) 

Lof zij U, Christus 
Evengelie-acclamaties • Kees Waaijman o.carm.

Als antwoord op het evangelie van iedere zondag 
heeft Kees Waaijman een acclamatie geschreven, in 
totaal ongeveer 170 acclamaties voor de driejarige 
cyclus in de Rooms-katholieke liturgie. De acclama-
ties zijn op muziek gezet door Ad de Keijzer en Chris 
Fictoor. 
Uit elk evangelie wordt tevens een centrale zin 
opgelicht, gevolgd door gebed. 

Prijs € 17,50 • verschijnt november 2014

Woord voor onderweg 
Overwegingen voor het jaar B • 
Joost Jansen o.praem.

Voor alle zon- en feestdagen een overweging, 
vanuit het leven van alledag, met alle vragen die 
de samenleving ons stelt, wordt geluisterd naar de 
boodschap van de Schriften. Deze overwegingen 
komen uit de levende praktijk van de geloofsge-
meenschappen rond de Abdij van Berne. 

Prijs € 17,50 • verschijnt november 2014

Kerk & Theologie

Liefdevolle vriendelijkheid
Pema Chödrön

Pema Chödrön nodigt haar lezers uit om ja te zeg-
gen tegen het leven in al zijn facetten. Ons bestaan 
is immers een krachtige mengeling van blijdschap, 
pijn, voldoening en verwarring. Je kunt genieten 
van al het moois, maar je hoeft tegelijkertijd de 
minder mooie dingen niet uit de weg te gaan. Chö-
drön zet helder uiteen hoe je vrienden wordt met 
jezelf, en de afwisseling die bij het leven hoort, van 
harte omarmt. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

De reis van je hoofd naar je hart
Leefregels voor het bestaan van alledag • 
Leo Fijen

Jubileum-editie met een nieuw voorwoord.  
TV-presentator Leo Fijen wil trager leven en dichter 
bij de diepste stem van zijn hart komen. Hij is op 
zoek naar nieuwe leefregels en vraagt hulp van 
Nederlandse abten en abdissen in buitenlandse 
kloosters. Op reis langs Nederlandse godzoekers op 
de mooiste plekken van Europa maakt hij tegelijk 
een andere reis: die van zijn hoofd naar zijn hart. 
Zo ontdekt hij nieuwe leefregels voor het drukke 
bestaan van alledag.

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

Iemand meer
Gedichten met CD • Huub Oosterhuis

In deze nieuwe bundel staan gedichten naar 
aanleiding van de politieke actualiteit en gedichten 
over vrienden als Hans van Mierlo en prins Friso, en 
over zijn kinderen Tjeerd en Trijntje. En verder ook 
meer religieus geïnspireerde poëzie, onder meer 
‘Een Hooglied’, dat getoonzet is door Oosterhuis-
componist Antoine Oomen en op de bijgesloten CD 
staat. Daarop leest ook Oosterhuis zelf een keuze 
uit de gedichten voor.

Prijs € 22,99 • verschijnt oktober 2014
 

Vertrouw op je kracht
Je kunt die crisis overwinnen • Anselm Grün

Crises horen bij het leven. Ze kunnen u in elke le-
vensfase treffen en u confronteren met uw diepste 
zorgen en angsten. Veel mensen verliezen de moed 
en hun vertrouwen in het leven. Anselm Grün laat 
zien hoe u in tijden van crisis uw angsten kunt 
overwinnen en met hulp van de gaven van de geest 
(zoals wijsheid, verstand, sterkte en het ontzag van 
God) uw innerlijke kracht kunt hervinden. 

Prijs € 12,50

Levensvragen
Zoeken naar zin • Anselm Grün

Het leven wordt steeds ingewikkelder. Van alle 
kanten staan mensen onder druk - in het werk, in 
het privéleven, binnen het gezin en in relaties. Het 
besef je leven niet in de hand te hebben, kan pijnlijk 
zijn: Crises en plotselinge gebeurtenissen kunnen je 
steeds opnieuw van slag brengen. Wat is er dan nog 
werkelijk van belang? Anselm Grün geeft antwoord 
op deze levensvragen met bescheiden wijsheden.

Prijs € 19,95 

ziekte, dood & rouwspiritualiteit

Filosofie
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Mijn ego en ik 
Jonge filosofe op zoek naar antwoorden • 
Sabine Wassenberg

Wat is een ik? Wat is een ego? Wat is bewustzijn? 
Een mogelijk antwoord vindt de schrijfster bij drie 
wetenschappers die de kunst van meditatie onder-
zoeken: een psychiater in India, een wiskundige in 
Nederland en een neuroloog in Amerika. Hun denk-
beelden vlecht ze aaneen. Het verschil tussen ‘ego’ 
en ‘ik’ wordt haar steeds duidelijker, maar ook dat 
ze zelf de diepte in moet. In een retraite omarmt ze 
uiteindelijk de stilte.

Prijs € 16,95 • verschijnt januari 2015

Net  voorbij de rede
Herman van Praag

Psychiater Herman van Praag onderzoekt de kernat-
titude van de Homo religiosus. De methodiek die hij 
hanteert houdt niet alleen een herlezing in van de 
Bijbel, maar ook een evocatie daarvan. Wij worden 
tijdgenoten in een oudtestamentische wereld. 
Dit boek  is een vervolg op het veelbesproken ‘Het 
verstand te boven’ uirt 2013.

Prijs € 22,50 • verschijnt november 2014

De Wereldziel
Roman • Frédéric Lenoir

Zeven wijzen uit alle continenten ontmoeten elkaar 
in een afgelegen klooster in Tibet. Een van hen is 
een Nederlandse filosofe met haar dertienjarige 
dochter. Ze ontmoet er een twaalfjarige lama, die 
diepe indruk op haar maakt. Elke wijze krijgt een 
droom dat de wereld aan de vooravond van een 
diepe crisis staat. Daarop besluiten ze samen zeven 
universele ‘wijsheidssleutels’ te formuleren en aan 
twee kinderen door te geven. Zo geven ze een stem 
aan de ‘wereldziel’: een welwillende kracht die over 
de harmonie van het universum waakt.

Prijs € 12,50 • verschijnt november 2014

Brief aan Diognetus
‘Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen 
in de wereld’. Deze woorden vormen de kern van de 
Brief aan Diognetus. uit de tweede eeuw. De auteur 
van deze brief is ons niet bekend, evenmin de 
geadresseerde.  De brief is van een Griek, die zelf 
nog maar pas tot de nieuwe religie is overgegaan 
en graag de vragen beantwoordt van een geïnteres-
seerde buitenstaander,

Prijs € 15,95 • verschijnt oktober 2014 

Als je hebt gehoord dat je niet 
beter wordt
Het boek voor een waardevolle tijd • 
Eveline Tromp

Hoe ga je om met het feit dat je terminaal ziek 
bent en geef je kwaliteit, inhoud en betekenis aan 
de tijd die je nog rest? Leven in het besef dat je 
toekomst korter is dan je had gehoopt, is een hele 
opgave. Dit boek biedt aandacht voor lichamelijke, 
medische, sociale, emotionele, religieuze en spiri-
tuele aspecten: een waardevolle handreiking voor 
de patiënt en zijn of haar dierbaren.

Prijs € 24,99 • verschijnt oktober 2014

Tijd om te troosten
Marinus van den Berg

Wie een groot verdriet heeft, kan ontroostbaar 
zijn. Zwijgen zegt vaak meer dan spreken, maar 
soms verlangt iemand naar – goed gekozen – 
woorden van troost. 
Het boek is ingedeeld in twaalf maanden, met elk 
een eigen thema, zoals reizen, heimwee en feest-
dagen. In ieder deel staan korte beschouwingen, 
gedichten en een maandkalender om namen en 
herinneringen te noteren. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Jong verlies
Rouwende kinderen serieus nemen • 
Riet Fiddelaers-Jaspers

Wanneer kinderen van dichtbij met de dood in 
aanraking komen, gaan we vaak te gemakkelijk 
aan hen voorbij. Laten we kinderen juist bij de 
dood betrekken en hun verdriet serieus nemen, 
zegt Riet Fiddelaers-Jaspers met nadruk. Voor hun 
verdere ontwikkeling is bepalend welke steun zij 
van volwassenen krijgen. 

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2014

Wanneer je een broer of zus 
verliest 
Minke Weggemans

Met de dood van je broer of zus gaat ook een 
deel van je eigen identiteit verloren en word je 
een ander mens. Hoe kun je je overleden broer of 
zus een plek blijven geven in je leven. Hoe kun je 
omgaan met de veranderde dynamiek in je familie. 
Dit boek bestaat uit het boek ‘Broederziel alleen?’, 
aangevuld met verhalen uit ‘Rouw in de zijlijn’ en 
’Broers rouwen ook’.

Prijs € 19,99 • verschijnt oktober 2014 

Een warme jas
Voor mantelzorgers • Ineke Ludikhuize

Mantelzorgen kan een zware taak zijn als je vader, 
moeder, kind, partner of wie van je geliefden 
ook maar langdurig ziek is en de dood steeds om 
de hoek kijkt. In dit boek worden zeven thema’s 
besproken waarmee alle mantelzorgers vroeg 
of laat te maken krijgen: schuldgevoel, je eigen 
programma, lastige dilemma’s, liefde in tijden van 
zorg, balans houden, financiën en de kracht van 
humor. 

Prijs € 17,95 • verschijnt oktober 2014

Liturgie & Catechese

Rembrandts Voorleesbijbel 
De mooiste Bijbelverhalen, opnieuw verteld door 
de beste kinderboekenschrijvers • Koos de Wilt

Rembrandt van Rijn (1606-1669) etste vele Bijbel-
verhalen alsof hij er zelf bij was. De beste kinder-
boekenschrijvers kijken door de ogen van anonieme 
ooggetuigen en fantaseren over wat zij zouden zien 
als ze erbij waren geweest.

Prijs € 19,99

Bijbel in gewone taal
Scheurkalender 2015

In deze scheurkalender vindt u voor iedere dag een 
Bijbeltekst uit de Bijbel in Gewone Taal. Christelijke 
en nationale feest- en gedenkdagen worden aange-
geven. Een goede manier om kennis te maken met 
deze nieuwe vertaling van de Bijbel. 

Prijs € 8,50;  met boek € 28,50

Bijbel

Schitterende BijbelverhalenOm 
voor te lezen
Marie-Hélène Delval, Ulises Wensell

Een kinderbijbel vol schitterende Bijbelverhalen 
voor jonge kinderen. Lees voor terwijl uw kind mee-
kijkt naar de prachtige tekeningen die tot in detail 
zijn uitgewerkt. De mooiste verhalen uit Oude en 
Nieuwe Testament komen aan bod. Samen met de 
ontroerende en soms spannende prenten zullen ze 
u en uw kind geen moment vervelen. Iets oudere 
kinderen lezen hem zelf.

Prijs € 22,50

Mijn prentenbijbel
Marion Thomas en Honor Ayres

300 bijbelverhalen in eenvoudige taal met prachtige 
illustraties. Kinderen leren in deze peuterbijbel de 
belangrijkste Bijbelfiguren en –verhalen kennen. Op 
elke bladzijde een nieuw verhaal met illustratie. 

Prijs € 14,99

Mijn meeneembijbeltje
Sally Ann Wright en Paola Bertolini Grudina

‘Mijn meeneembijbeltje’ is het eerste bijbeltje 
speciaal voor peuters. De bekendste verhalen zijn 
in dit prachtig geïllustreerde boekje opgeschreven 
in eenvoudige taal. Het is stevig uitgevoerd met een 
handvat om overal mee naartoe te kunnen nemen.

Prijs € 7,99

Mijn doopalbum
Trish Flannery en Gerdien Rouwendal

De doop is iets om blijvend aan herinnerd te wor-
den. Dit boek biedt naast ruimte voor herinnerin-
gen aan de doop een verhaal aan de hand waarvan 
ouders met jonge kinderen over de doop kunnen 
praten. Er wordt onderscheid gemaakt in tekst voor 
jongere en wat oudere kinderen. 
Door in dit prentenboek enerzijds heel dicht bij het 
doopformulier te blijven en anderzijds de woor-
den van een kind te gebruiken, ontstaat een uniek 
werk, waarvan veel ouders dankbaar gebruik zullen 
maken.

Prijs € 12,99

Een ark vol dieren
Met 4 puzzels • Gill Guile

Een vrolijk kartonboek in de vorm van een tasje, 
waarin het verhaal van Noach op een eenvoudige 
manier wordt verteld voor jonge kinderen. In het 
boek zitten 4 eenvoudige puzzels van 16 stukjes. 

Prijs € 11,90 

Niets aan de hand toch?
Leren leven met verlies • Laurina de Visser

Gevoelens van verlies komen in het leven van 
jongeren vaker voor dan het misschien lijkt. Dat kan 
zijn omdat een dierbare overlijdt, maar ook door 
pesten of een scheiding. ‘Niets aan de hand toch?’ 
helpt je omgaan met gevoelens van verlies. Met 
het persoonlijke verhaal van Laurina de Visser en 
quotes van andere tieners en jongeren is dit boek 
ook een bron van herkenning. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Jeugd & Jongeren

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen 
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie 
van producten te koop die bijdragen aan eer-
lijke handel. Het assortiment bestaat uit voe-
dingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden. 

Merkstenen
Dag Hammarskjöld

VN-secretaris-generaal Dag Hammarkjöld liet na 
een fataal vliegtuigongeluk (1961) spirituele dag-
boekaantekeningen na, in 1963 verschenen onder 
de titel Merkstenen. Zij getuigen van zijn mystieke 
zoektocht, onlosmakelijk verbonden met zijn 
worsteling te leven volgens zijn diepste overtuigin-
gen. Hij laat zich onder meer inspireren door de 
psalmen, Meister Eckhart en Herman Hesse. 
Heruitgave bij gelegenheid van de 100e geboorte-
dag van Dag Hammarskjöld. 

Prijs € 19,99 • verschijnt november 2014



klooster wittem

aanraders

De kunst van het alleen-zijn 
Anselm Grün

Alleen-zijn wordt meestal als negatief ervaren, 
maar Anselm Grün wijst op de tegenkant: het kan 
je veel opleveren. Alleen-zijn is niet hetzelfde als 
vereenzaming of isolement. Angst om alleen te zijn 
is dan ook niet nodig, volgens Grün.
Door te mediteren, te wandelen of simpelweg een 
tijdje helemaal niets te doen, onderbreekt stilte het 
levensritme. Zo vormt alleen-zijn een vruchtbare 
bodem voor zelfontplooiing en spirituele groei.

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Kon ik de stilte maar wat harder 
zetten
Wijsheid uit Nederlandse en Vlaamse abdijen • 
Leo Fijen

Met dit vervolg op het succesvolle ‘De reis van je 
hoofd naar je hart’ gaat Leo Fijen op bezoek bij 
abdijen. Aan de kloosterlingen stelt hij wereldse 
vragen zoals: Hoe vinden we rust in ons hectische 
bestaan? Kun je je nog kwetsbaar opstellen in deze 
harde tijd? Hij ontdekt dat kloosterlingen vaak een 
geheel eigen kijk op zulke onderwerpen hebben. Dat 
levert verrassende en inspirerende antwoorden op.

Prijs € 16,99

Op weg naar Kerstmis 2014
Lees- en meditatieboekje

Toeleven naar Kerstmis, meeleven in de kersttijd 
met de overgang naar een nieuw kalenderjaar: dat 
is het doel van deze uitgave met een mooie harmo-
nie van beeld, verhalen, meditaties en gebeden. Er 
zijn ook aanzetten tot zelfwerkzaamheid, zoals het 
maken van kerstgerechten en kerstversiering. 

Prijs € 4,95 • verschijnt oktober 2014
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Gezin XXL
Het grote gezin in Nederland • Ad Rooms

Dit boek geeft een indruk van het leven in een 
kinderrijk gezin. Ook schetst het een beeld van de 
huidige situatie en werpt een blik op de toekomst, 
want grote gezinnen bestaan ook nu nog.

Prijs € 19,95

Achter de zuilen
Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland • 
Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga

De roerige jaren zestig betekenden automatisch het 
einde van religie in Nederland, een periode waarin 
‘ontzuiling’ en ‘secularisatie’ godsdienst hardhandig 
van de kaart veegden. Klopt dat?
Dit boek gaat op zoek naar een genuanceerder 
beeld van de rol van religie in naoorlogs Nederland. 
Wie achter de zuilen kijkt, ziet: religie bleef altijd 
een belangrijke bron van bezieling en conflicten. 

Prijs € 24,95 • verschijnt november 2014

Samenleving

Boekenbeurs • 15-16 november
Onze jaarlijkse Tweedehandsboekenbeurs 
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 en zon-
dag 16 november. Als vanouds vindt deze plaats 
in de Kloosterbibliotheek, op beide dagen van 
10.00 tot 16.30 uur. Er zullen dan weer veel 
interessante koopjes te vinden zijn. 

Lezing en boekpresentatie  
door Leo Fijen
Tijdens de boekenbeurs houdt Leo Fijen op 
zaterdag 15 november een lezing met boekpre-
sentatie in onze kloosterrefter. Hij schreef zijn 
boek naar aanleiding van de Kloosterserie die 
hij op televisie presenteerde – en waarin ook 
Klooster Wittem geportretteerd wordt. Aanvang 
van de lezing 11.00 uur, kosten € 4,00.

Maand van de spiritualiteit
Januari 2015 zal het weer de maand van de 
spiritualiteit zijn. In onze winkel vindt u dan 
speciaal ingerichte boekentafels. 

Poëziemiddag
Op zondag 1 februari 2015 vindt voor de 
tweede keer een poëzie-estafette in onze kloos-
terboekwinkel plaats. Dit keer met het thema 
‘Met zingen is de liefde begonnen’.

Bijna alle boeken leverbaar
Wij zijn natuurlijk een gespecialiseerde boek-
winkel, met name op het gebied van religie en 
spiritualiteit. Maar we kunnen u álle boeken le-
veren, die in Nederland worden uitgegeven, dus 
ook literatuur en studieboeken. Deze bestel-
lingen zijn binnen een week bij ons af te halen. 
Ook verzenden wij door het gehele land. 

Wereldwinkel 25 jaar, 25% korting
Dit jaar bestaat de Wereldwinkel 25 jaar. Elke 
maand is er daarom een productgroep waarop 
u 25% korting krijgt. Kijk in de Wereldwinkel-
hoek voor de actuele kortingproducten.

Gerarduskalender 2015
De Gerarduskalender 2015  is weer te koop. 
Een leuk (verjaardags)geschenk om alvast in 
voorraad te hebben! Bij afname van 20 stuks of 
meer kunt u een eigen schild ontwerpen. 
www.gerarduskalender.nl

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 uur 
ma 12.00 - 16.30 uur
di  10.00 - 16.30 uur 
wo  10.00 - 16.30 uur 
do  10.00 - 16.30 uur 
vr  10.00 - 16.30 uur 
za 10.00 - 16.30 uur
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Het kleine boek vol mindfulness
Focus – kom tot rust – ontstress • Tiddy Rowan (red.)

Op toegankelijke wijze leer je je adem te beheer-
sen, je gedachten te ordenen, de stress van alledag 
achter je te laten en je lichaam tot rust te brengen 
en om de aandacht bij het moment te houden. 

Prijs € 7,99 • verschijnt oktober 2014

Meditatie
Handboek voor geluk en inspiratie • Happinez

Happinez brengt met deze uitgave een praktische 
en informatief boek waarin alle meditatievormen, 
geschiedenis, ervaringen en oefeningen helder en 
inspirerend uiteen worden gezet voor iedereen die 
geïnteresseerd is in bewust en spiritueel leven. 

Prijs € 19,95 • verschijnt januari 2015

Heartful leven, mindful werken
Balans in je leven in 7 stappen • David Dewulf

Mindfulness kan helpen om creatieve oplossingen 
te vinden voor problemen en uitdagingen op je 
werk en in je privéleven. In dit boek krijg je daarom 
zeven weken lang een reeks tips en oefeningen voor 
thuis en een reeks voor op het werk.

Prijs € 19,99

Het bloeien van een lotusbloem
Geleide mindfulness meditaties • 
Thich Nhat Hahn

34 ondersteunende oefeningen die je dichter in 
contact laat komen met je lichaam, met je innerlijke 
zelf, met je familie en met de wereld.

Prijs € 16,95

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Uitgebreide bestelservice
Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen 
op dit moment alle Nederlandse titels leveren 
of versturen met minimale verzendkosten. Dus 
ook  literaire romans, hobby- en reisboeken. 
U kunt telefonisch of via internet bestellen.

December
Verhalen • Vonne van der Meer

De donkere dagen voor kerst. Voor sommigen is 
dit een periode waarin de winterdepressie op zijn 
hardst toeslaat. Maar er zijn ook mensen die het 
niet kan schelen dat het om drie uur ‘s middags al 
donker is. Zij lijken oprecht van deze tijd van het 
jaar te genieten, omdat het dan zo ‘knus’ en ‘gezel-
lig’ is. Deze mensen vinden in ‘December’ alles 
terug wat de laatste maand van het jaar voor hen 
zo bijzonder maakt.

Prijs € 10,00 • verschijnt november 2014

Kies het leven
Preken voor Kerstmis • Rowan Williams

De emeritus aartsbisschop van Canterbury laat ons 
delen in zijn diepzinnige meditaties over de komst 
van Jezus, Zoon van God, in onze wereld. Rowan 
Williams is in staat om in heel menselijke taal het 
mysterie van Gods menswording te vertolken. De 
huidige toestand van de wereld verliest hij nooit uit 
het oog. Want in deze wereld – en geen andere – 
wordt de Zoon van God geboren..

Prijs € 17,50 • verschijnt oktober 2014

Maria krijgt een kindje
Uitklapboekje • Michael Berghof en Gill Guile 

In eenvoudige zinnen wordt het kerstverhaal voor 
jonge kinderen verteld. Op de uitvouwbare flappen 
zijn telkens extra details uit het verhaal te zien. Met 
aansprekende, kleurrijke illustraties.

Prijs € 11,00

Het vrolijke Kerst voorleesboek
Marianne Busser en Ron Schröder 

Een feestelijk voorleesboek vol versjes en verhaal-
tjes over Kerst. Met het traditionele kerstverhaal 
op rijm verteld en met ontroerende en grappige 
verhalen over het mannenkoor, Kobus en Kwak, 
haas en egel, en over de drie jongetjes. Daarnaast 
versjes in kerstsfeer over het varkentje Mondriaan, 
het kleine prinsje Alexander en over het meisje dat 
een kerstengeltje mag zijn tijdens de kerstuitvoering 
op school. Kortom: een heerlijk boek waar iedereen 
van zal genieten, elk jaar weer.

Prijs € 10,00 • verschijnt november 2014

Kerst

Mindfulnes

Santiago
De apostel en zijn mirakelen • Mireille Madou

Bij de levensverhalen van alle heiligen horen 
onafscheidelijk de vermeldingen van de wonderen 
en mirakelen door hun tussenkomst geschied. Het 
verhaal van de heilige Jacobus Santiago en zijn 
mirakelen bekleden een belangrijke plaats in alle 
geschriften die over hem gaan. De lezer van dit 
boek maakt kennis met de voornaamste wonder-
bare gebeurtenissen waarin Jacobus een hoofdrol 
speelde.

Prijs € 24,95

Vrouwen van woorden
Een kleine canon tegen groot leed • 
Ria van den Brandt

Wat hadden Nelly Sachs, Gertrud Kolmar, Gerty 
Spies, Selma Meerbaum-Eisinger, Etty Hillesum en 
Hanny Michaelis gemeen? Ze waren Joods, vrouw, 
vervolgd door de nazi’s en ontwikkelden zich als 
schrijfster van gedichten, dagboeken, brieven en 
romans. Vanuit de kantlijn schreven zij woorden van 
hoop en liefde, maar ook van wanhoop, woede en 
desillusie. Samen schreven deze vrouwen van het 
woord een kleine canon tegen groot leed.

Prijs € 17,95 • verschijnt november 2014

Dagelijks Brood
Recepten van heiligendagen wereldwijd • 
Marian Geurtsen en Bep Willers-van Oostwaard

Van Kunigunde-ringen via hot cross buns tot Mag-
dalena Striezeln: door de eeuwen heen is het vieren 
van heiligendagen mede tot uitdrukking gekomen in 
recepten voor brood, taart en gebak. 
Dit smakelijk met kleurenfoto’s geïllustreerde boek 
geeft 40 recepten van bakvormen. Daarbij is steeds 
sprake van een nog levende traditie met het recept 
bij het heiligenfeest.

Prijs € 24,95

Een jaar vol geluk 2015
Elke dag een gelukstip • Leo Bormans

Bestsellerauteur Leo Bormans verzamelt elke dag 
krachtige levenswijsheden van grote persoonlijkhe-
den en vertaalt die naar een creatief advies dat kan 
bijdragen tot een realistisch geluksgevoel.
In ‘Een jaar vol geluk’ krijg je niet alleen een citaat 
maar ook een tip om gelukkiger te worden. De 365 
concrete tips sluiten aan bij de moderne gelukswe-
tenschap.

Prijs € 14,99

Ik en de verloren ander
Kleine filosofie van rouw en verlangen • 
Liesbeth Gijsbers

Zelfdoding is niet te bevatten voor wie achterblijft, 
het is een werkelijkheid die onze vertrouwde zin-
geving voorbij is. Hoe vind je een begaanbare weg 
door je verlies heen, terug het leven in?
Liesbeth Gijsbers schetst haar eigen zoektocht naar 
houvast. Troost en perspectief vond ze vooral bij de 
Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. 

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

diversen Hallo Meneer God….met Anna 
Fynn

Toen ze vijf was wist Anna helemaal zeker wat de 
bedoeling van het bestaan is, zij kende de zin van 
liefde en was persoonlijk medewerkster van Meneer 
God. Met zes jaar was Anna theologe, wiskundige, 
filosofe en dichteres. Als je haar een vraag stelde 
kreeg je een antwoord: direct, eenvoudig en raak! 
Ze stierf op haar achtste, na een val uit een boom. 
Fynn, de schrijver van dit waargebeurde verhaal, 
vond dit bijzonder begaafde meisje in een Londense 
achterbuurt en hij ontfermde zich over haar. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Toespraken die de wereld 
veranderden
Belangrijke keerpunten in woord en beeld

Belangrijke keerpunten in de geschiedenis worden 
vaak ingeleid door een toespraak, van Mozes’ Tien 
Geboden en Martin Luther Kings ‘I have a dream’ 
tot de toespraak van George W. Bush op 11 septem-
ber 2001. In dit fraai uitgegeven boek zijn de vijftig 
belangrijkste toespraken uit de wereldgeschiedenis 
verzameld. 
Bij elke toespraak is een biografie van de redenaar 
opgenomen en een kort overzicht van de redenen 
waarom juist die toespraak werd gehouden, en wat 
het effect ervan is geweest.

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2014

De hemel in kaart
Eben Alexander

Wetenschappers, spirituele tradities en bijzondere 
ontmoetingen tonen aan: er is meer na dit leven. 
Wie zijn wij en wat is onze ware bestemming? Eben 
Alexander brengt in dit boek oude sages en heden-
daagse wetenschappers samen met de verhalen 
van ‘gewone’ mensen die, net als hijzelf, een diep 
spirituele ervaring hebben gehad. ‘De hemel in 
kaart’ vertelt van de reis van de ziel en leest als een 
spannende persoonlijke ontdekkingsreis door de 
spirituele geschiedenis en de moderne wetenschap.

Prijs € 18,95 • verschijnt november 2014

Christendom 
Liefde, overgave en barmhartigheid

Uitgave van Happinez in de serie Wereldreligies.
Na de succesvolle titels Boeddhisme en Islam ver-
schijnt nu het derde boek in de serie Wereldreligies: 
Christendom. Een inspirerend boek over de bron en 
de schoonheid van de grootste wereldreligie. Een 
religie waarin het oorspronkelijk alleen maar draait 
om liefde, overgave en barmhartigheid. 

Prijs € 19,95 • verschijnt november 2014

Mijn verloren vrouw 
Roman • Alyson Richman

Praag, de jaren dertig van de twintigste eeuw. Josef 
en Lenka zijn intens verliefd en aan de vooravond 
van het hoogtepunt van het nazisme trouwen ze. 
Maar de oorlog drijft de geliefden uit elkaar. Na de 
oorlog proberen ze elkaar te vinden. Hun brieven 
blijven echter onbeantwoord en hun zoektocht 
strandt. Jaren later staan ze plotseling oog in oog 
met elkaar met overweldigende herinneringen... 

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

zeven dagen per week open!
Onze boekwinkel is alle dagen van de week 
open. U kunt er terecht vanaf 10.00 uur tot 
16.30 uur. Op de maandag openen we de 
deuren iets later, om 12.00 uur. 
En: parkeren is nooit een probleem!

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.



klooster wittem

aanraders

De kunst van het alleen-zijn 
Anselm Grün

Alleen-zijn wordt meestal als negatief ervaren, 
maar Anselm Grün wijst op de tegenkant: het kan 
je veel opleveren. Alleen-zijn is niet hetzelfde als 
vereenzaming of isolement. Angst om alleen te zijn 
is dan ook niet nodig, volgens Grün.
Door te mediteren, te wandelen of simpelweg een 
tijdje helemaal niets te doen, onderbreekt stilte het 
levensritme. Zo vormt alleen-zijn een vruchtbare 
bodem voor zelfontplooiing en spirituele groei.

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Kon ik de stilte maar wat harder 
zetten
Wijsheid uit Nederlandse en Vlaamse abdijen • 
Leo Fijen

Met dit vervolg op het succesvolle ‘De reis van je 
hoofd naar je hart’ gaat Leo Fijen op bezoek bij 
abdijen. Aan de kloosterlingen stelt hij wereldse 
vragen zoals: Hoe vinden we rust in ons hectische 
bestaan? Kun je je nog kwetsbaar opstellen in deze 
harde tijd? Hij ontdekt dat kloosterlingen vaak een 
geheel eigen kijk op zulke onderwerpen hebben. Dat 
levert verrassende en inspirerende antwoorden op.

Prijs € 16,99

Op weg naar Kerstmis 2014
Lees- en meditatieboekje

Toeleven naar Kerstmis, meeleven in de kersttijd 
met de overgang naar een nieuw kalenderjaar: dat 
is het doel van deze uitgave met een mooie harmo-
nie van beeld, verhalen, meditaties en gebeden. Er 
zijn ook aanzetten tot zelfwerkzaamheid, zoals het 
maken van kerstgerechten en kerstversiering. 

Prijs € 4,95 • verschijnt oktober 2014

boekenvenster
najaar/winter 2014-2105

Wittemer Allee 32 
6286 AB Wittem 

T 043 450 2332 

boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Gezin XXL
Het grote gezin in Nederland • Ad Rooms

Dit boek geeft een indruk van het leven in een 
kinderrijk gezin. Ook schetst het een beeld van de 
huidige situatie en werpt een blik op de toekomst, 
want grote gezinnen bestaan ook nu nog.

Prijs € 19,95

Achter de zuilen
Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland • 
Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga

De roerige jaren zestig betekenden automatisch het 
einde van religie in Nederland, een periode waarin 
‘ontzuiling’ en ‘secularisatie’ godsdienst hardhandig 
van de kaart veegden. Klopt dat?
Dit boek gaat op zoek naar een genuanceerder 
beeld van de rol van religie in naoorlogs Nederland. 
Wie achter de zuilen kijkt, ziet: religie bleef altijd 
een belangrijke bron van bezieling en conflicten. 

Prijs € 24,95 • verschijnt november 2014

Samenleving

Boekenbeurs • 15-16 november
Onze jaarlijkse Tweedehandsboekenbeurs 
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 en zon-
dag 16 november. Als vanouds vindt deze plaats 
in de Kloosterbibliotheek, op beide dagen van 
10.00 tot 16.30 uur. Er zullen dan weer veel 
interessante koopjes te vinden zijn. 

Lezing en boekpresentatie  
door Leo Fijen
Tijdens de boekenbeurs houdt Leo Fijen op 
zaterdag 15 november een lezing met boekpre-
sentatie in onze kloosterrefter. Hij schreef zijn 
boek naar aanleiding van de Kloosterserie die 
hij op televisie presenteerde – en waarin ook 
Klooster Wittem geportretteerd wordt. Aanvang 
van de lezing 11.00 uur, kosten € 4,00.

Maand van de spiritualiteit
Januari 2015 zal het weer de maand van de 
spiritualiteit zijn. In onze winkel vindt u dan 
speciaal ingerichte boekentafels. 

Poëziemiddag
Op zondag 1 februari 2015 vindt voor de 
tweede keer een poëzie-estafette in onze kloos-
terboekwinkel plaats. Dit keer met het thema 
‘Met zingen is de liefde begonnen’.

Bijna alle boeken leverbaar
Wij zijn natuurlijk een gespecialiseerde boek-
winkel, met name op het gebied van religie en 
spiritualiteit. Maar we kunnen u álle boeken le-
veren, die in Nederland worden uitgegeven, dus 
ook literatuur en studieboeken. Deze bestel-
lingen zijn binnen een week bij ons af te halen. 
Ook verzenden wij door het gehele land. 

Wereldwinkel 25 jaar, 25% korting
Dit jaar bestaat de Wereldwinkel 25 jaar. Elke 
maand is er daarom een productgroep waarop 
u 25% korting krijgt. Kijk in de Wereldwinkel-
hoek voor de actuele kortingproducten.

Gerarduskalender 2015
De Gerarduskalender 2015  is weer te koop. 
Een leuk (verjaardags)geschenk om alvast in 
voorraad te hebben! Bij afname van 20 stuks of 
meer kunt u een eigen schild ontwerpen. 
www.gerarduskalender.nl

Openingstijden
zo  10.00 - 16.30 uur 
ma 12.00 - 16.30 uur
di  10.00 - 16.30 uur 
wo  10.00 - 16.30 uur 
do  10.00 - 16.30 uur 
vr  10.00 - 16.30 uur 
za 10.00 - 16.30 uur

Boekenvenster • najaar/winter 2014-2015

Het kleine boek vol mindfulness
Focus – kom tot rust – ontstress • Tiddy Rowan (red.)

Op toegankelijke wijze leer je je adem te beheer-
sen, je gedachten te ordenen, de stress van alledag 
achter je te laten en je lichaam tot rust te brengen 
en om de aandacht bij het moment te houden. 

Prijs € 7,99 • verschijnt oktober 2014

Meditatie
Handboek voor geluk en inspiratie • Happinez

Happinez brengt met deze uitgave een praktische 
en informatief boek waarin alle meditatievormen, 
geschiedenis, ervaringen en oefeningen helder en 
inspirerend uiteen worden gezet voor iedereen die 
geïnteresseerd is in bewust en spiritueel leven. 

Prijs € 19,95 • verschijnt januari 2015

Heartful leven, mindful werken
Balans in je leven in 7 stappen • David Dewulf

Mindfulness kan helpen om creatieve oplossingen 
te vinden voor problemen en uitdagingen op je 
werk en in je privéleven. In dit boek krijg je daarom 
zeven weken lang een reeks tips en oefeningen voor 
thuis en een reeks voor op het werk.

Prijs € 19,99

Het bloeien van een lotusbloem
Geleide mindfulness meditaties • 
Thich Nhat Hahn

34 ondersteunende oefeningen die je dichter in 
contact laat komen met je lichaam, met je innerlijke 
zelf, met je familie en met de wereld.

Prijs € 16,95

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Uitgebreide bestelservice
Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen 
op dit moment alle Nederlandse titels leveren 
of versturen met minimale verzendkosten. Dus 
ook  literaire romans, hobby- en reisboeken. 
U kunt telefonisch of via internet bestellen.

December
Verhalen • Vonne van der Meer

De donkere dagen voor kerst. Voor sommigen is 
dit een periode waarin de winterdepressie op zijn 
hardst toeslaat. Maar er zijn ook mensen die het 
niet kan schelen dat het om drie uur ‘s middags al 
donker is. Zij lijken oprecht van deze tijd van het 
jaar te genieten, omdat het dan zo ‘knus’ en ‘gezel-
lig’ is. Deze mensen vinden in ‘December’ alles 
terug wat de laatste maand van het jaar voor hen 
zo bijzonder maakt.

Prijs € 10,00 • verschijnt november 2014

Kies het leven
Preken voor Kerstmis • Rowan Williams

De emeritus aartsbisschop van Canterbury laat ons 
delen in zijn diepzinnige meditaties over de komst 
van Jezus, Zoon van God, in onze wereld. Rowan 
Williams is in staat om in heel menselijke taal het 
mysterie van Gods menswording te vertolken. De 
huidige toestand van de wereld verliest hij nooit uit 
het oog. Want in deze wereld – en geen andere – 
wordt de Zoon van God geboren..

Prijs € 17,50 • verschijnt oktober 2014

Maria krijgt een kindje
Uitklapboekje • Michael Berghof en Gill Guile 

In eenvoudige zinnen wordt het kerstverhaal voor 
jonge kinderen verteld. Op de uitvouwbare flappen 
zijn telkens extra details uit het verhaal te zien. Met 
aansprekende, kleurrijke illustraties.

Prijs € 11,00

Het vrolijke Kerst voorleesboek
Marianne Busser en Ron Schröder 

Een feestelijk voorleesboek vol versjes en verhaal-
tjes over Kerst. Met het traditionele kerstverhaal 
op rijm verteld en met ontroerende en grappige 
verhalen over het mannenkoor, Kobus en Kwak, 
haas en egel, en over de drie jongetjes. Daarnaast 
versjes in kerstsfeer over het varkentje Mondriaan, 
het kleine prinsje Alexander en over het meisje dat 
een kerstengeltje mag zijn tijdens de kerstuitvoering 
op school. Kortom: een heerlijk boek waar iedereen 
van zal genieten, elk jaar weer.

Prijs € 10,00 • verschijnt november 2014

Kerst

Mindfulnes

Santiago
De apostel en zijn mirakelen • Mireille Madou

Bij de levensverhalen van alle heiligen horen 
onafscheidelijk de vermeldingen van de wonderen 
en mirakelen door hun tussenkomst geschied. Het 
verhaal van de heilige Jacobus Santiago en zijn 
mirakelen bekleden een belangrijke plaats in alle 
geschriften die over hem gaan. De lezer van dit 
boek maakt kennis met de voornaamste wonder-
bare gebeurtenissen waarin Jacobus een hoofdrol 
speelde.

Prijs € 24,95

Vrouwen van woorden
Een kleine canon tegen groot leed • 
Ria van den Brandt

Wat hadden Nelly Sachs, Gertrud Kolmar, Gerty 
Spies, Selma Meerbaum-Eisinger, Etty Hillesum en 
Hanny Michaelis gemeen? Ze waren Joods, vrouw, 
vervolgd door de nazi’s en ontwikkelden zich als 
schrijfster van gedichten, dagboeken, brieven en 
romans. Vanuit de kantlijn schreven zij woorden van 
hoop en liefde, maar ook van wanhoop, woede en 
desillusie. Samen schreven deze vrouwen van het 
woord een kleine canon tegen groot leed.

Prijs € 17,95 • verschijnt november 2014

Dagelijks Brood
Recepten van heiligendagen wereldwijd • 
Marian Geurtsen en Bep Willers-van Oostwaard

Van Kunigunde-ringen via hot cross buns tot Mag-
dalena Striezeln: door de eeuwen heen is het vieren 
van heiligendagen mede tot uitdrukking gekomen in 
recepten voor brood, taart en gebak. 
Dit smakelijk met kleurenfoto’s geïllustreerde boek 
geeft 40 recepten van bakvormen. Daarbij is steeds 
sprake van een nog levende traditie met het recept 
bij het heiligenfeest.

Prijs € 24,95

Een jaar vol geluk 2015
Elke dag een gelukstip • Leo Bormans

Bestsellerauteur Leo Bormans verzamelt elke dag 
krachtige levenswijsheden van grote persoonlijkhe-
den en vertaalt die naar een creatief advies dat kan 
bijdragen tot een realistisch geluksgevoel.
In ‘Een jaar vol geluk’ krijg je niet alleen een citaat 
maar ook een tip om gelukkiger te worden. De 365 
concrete tips sluiten aan bij de moderne gelukswe-
tenschap.

Prijs € 14,99

Ik en de verloren ander
Kleine filosofie van rouw en verlangen • 
Liesbeth Gijsbers

Zelfdoding is niet te bevatten voor wie achterblijft, 
het is een werkelijkheid die onze vertrouwde zin-
geving voorbij is. Hoe vind je een begaanbare weg 
door je verlies heen, terug het leven in?
Liesbeth Gijsbers schetst haar eigen zoektocht naar 
houvast. Troost en perspectief vond ze vooral bij de 
Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. 

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

diversen Hallo Meneer God….met Anna 
Fynn

Toen ze vijf was wist Anna helemaal zeker wat de 
bedoeling van het bestaan is, zij kende de zin van 
liefde en was persoonlijk medewerkster van Meneer 
God. Met zes jaar was Anna theologe, wiskundige, 
filosofe en dichteres. Als je haar een vraag stelde 
kreeg je een antwoord: direct, eenvoudig en raak! 
Ze stierf op haar achtste, na een val uit een boom. 
Fynn, de schrijver van dit waargebeurde verhaal, 
vond dit bijzonder begaafde meisje in een Londense 
achterbuurt en hij ontfermde zich over haar. 

Prijs € 14,99 • verschijnt oktober 2014

Toespraken die de wereld 
veranderden
Belangrijke keerpunten in woord en beeld

Belangrijke keerpunten in de geschiedenis worden 
vaak ingeleid door een toespraak, van Mozes’ Tien 
Geboden en Martin Luther Kings ‘I have a dream’ 
tot de toespraak van George W. Bush op 11 septem-
ber 2001. In dit fraai uitgegeven boek zijn de vijftig 
belangrijkste toespraken uit de wereldgeschiedenis 
verzameld. 
Bij elke toespraak is een biografie van de redenaar 
opgenomen en een kort overzicht van de redenen 
waarom juist die toespraak werd gehouden, en wat 
het effect ervan is geweest.

Prijs € 24,99 • verschijnt november 2014

De hemel in kaart
Eben Alexander

Wetenschappers, spirituele tradities en bijzondere 
ontmoetingen tonen aan: er is meer na dit leven. 
Wie zijn wij en wat is onze ware bestemming? Eben 
Alexander brengt in dit boek oude sages en heden-
daagse wetenschappers samen met de verhalen 
van ‘gewone’ mensen die, net als hijzelf, een diep 
spirituele ervaring hebben gehad. ‘De hemel in 
kaart’ vertelt van de reis van de ziel en leest als een 
spannende persoonlijke ontdekkingsreis door de 
spirituele geschiedenis en de moderne wetenschap.

Prijs € 18,95 • verschijnt november 2014

Christendom 
Liefde, overgave en barmhartigheid

Uitgave van Happinez in de serie Wereldreligies.
Na de succesvolle titels Boeddhisme en Islam ver-
schijnt nu het derde boek in de serie Wereldreligies: 
Christendom. Een inspirerend boek over de bron en 
de schoonheid van de grootste wereldreligie. Een 
religie waarin het oorspronkelijk alleen maar draait 
om liefde, overgave en barmhartigheid. 

Prijs € 19,95 • verschijnt november 2014

Mijn verloren vrouw 
Roman • Alyson Richman

Praag, de jaren dertig van de twintigste eeuw. Josef 
en Lenka zijn intens verliefd en aan de vooravond 
van het hoogtepunt van het nazisme trouwen ze. 
Maar de oorlog drijft de geliefden uit elkaar. Na de 
oorlog proberen ze elkaar te vinden. Hun brieven 
blijven echter onbeantwoord en hun zoektocht 
strandt. Jaren later staan ze plotseling oog in oog 
met elkaar met overweldigende herinneringen... 

Prijs € 15,00 • verschijnt november 2014

zeven dagen per week open!
Onze boekwinkel is alle dagen van de week 
open. U kunt er terecht vanaf 10.00 uur tot 
16.30 uur. Op de maandag openen we de 
deuren iets later, om 12.00 uur. 
En: parkeren is nooit een probleem!

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.


